
Graag tot ziens bij Levenskunst Zuiderhout!

 
Najaar 2023

Maandag 25 september
Peter van Assche
Heldhaftige pogingen  
om vanaf nul te beginnen

Maandag 30 oktober
Myrthe Bruinzeel 
Is er leven na de dood?

Maandag 27 november
Lans Bovenberg
Nieuwe, menswaardige 
economie



Peter van Assche werd architect na een succesvolle carrière in experimentele wiskunde.  
Hij is de oprichter van bureau SLA, een architectenbureau dat zich met inspirerende  
ontwerpen inzet voor een inclusieve samenleving in een circulaire economie.  
Peter is tevens lector Architecture & Circular Thinking (ACT) aan de Academie van  
Bouwkunst in Amsterdam en supervisor architectuur voor het Utrechtse Beurskwartier.  
Hij was gastprofessor in universiteiten in Erfurt (D), Cornell (NY) en Karlsruhe (D) en  
een van de oprichters van het bedrijf Pretty Plastic, dat gevelmateriaal fabriceert van  
100% plastic afval. 

Architect en informatietheoreticus Peter van Assche zal vertellen over de manier waarop  
wij onze leefomgeving inrichten. Met inspirerende voorbeelden uit kunst, wetenschap en 
architectuur laat hij zien dat de logica waarmee wij ontwerpen en bouwen vaak is gebaseerd 
op achterhaalde aannames over ons en de wereld. Dat leidt tot onzinnige en weinig duurzame 
producten. De lezing gaat niet alleen over gebouwen, maar ook over het Antropoceen,  
de kunstenaar László Moholy-Nagy, de circulaire economie, woningen voor hobbits en het 
maken van broodroosters. 

Met voorbeelden uit eigen praktijk laat Peter zien dat een andere manier van denken over  
systeemlogica leidt tot ontwerpen die toekomstbestendig, mooi en nuttig zijn. In de lezing 
komen woonhuizen aan bod, maar ook kantoren en woonbuurten, die zijn ontworpen met 
innovatieve of experimentele ontwerpstrategieën. De strategieën worden verduidelijkt met 
inspirerende historische en hedendaagse voorbeelden uit kunst, wiskunde en architectuur. 

25/9
19.30 - ca. 21.30 uur
Peter van Assche 

Heldhaftige pogingen 
om vanaf nul te beginnen



Lans Bovenberg is hoogleraar relationele 
economie, waarden en leiderschap aan 
de Erasmus Universiteit te Rotterdam. 
Daarbij is hij betrokken bij het Erasmus 
Economics Theology Institute (EETI). 
Voorts is hij inmiddels emeritus hoog-
leraar economie aan Tilburg University, 
waar hij werkte aan Mens en Economie, 
een nieuwe methode voor het economie 
onderwijs op HAVO en VWO. In 2003  
won hij de prestigieuze Spinozaprijs.  
Hij is lid van de Rafael gemeenschap  
Jefta in Breda. 

Myrthe Bruinzeel is jarenlang werkzaam 
geweest in de hart- en neurorevalidatie.  
Hier heeft zij haar medische kijk op 
sterven ontwikkeld. Op dit moment is 
zij al 17 jaar lang werkzaam als medium. 
Dit heeft haar visie verrijkt omdat zij 
nu ook spiritueel inzicht heeft gekregen 
over hoe een stervensproces verloopt en 
waar je daarna terecht komt. Ze staat 
bekend om haar nuchtere en liefdevolle 
readingen en heldere uitleg.

In deze lezing spreekt econoom Lans Boven-
berg aan de hand van Kruis en Munt, het boek 
dat hij samen met theoloog Paul van Geest 
schreef en in 2021 uitkwam, over nieuwe 
economie. Zijn lezing gaat in op drie vragen. 
Eerst het goede nieuws: Waarom is er reden 
tot dankbaarheid voor wat economie ons 
gebracht heeft? Dan de uitdagingen: Waarom 
vraagt de volgende fase in onze menselijke 
ontwikkeling om een nieuwe economie? 
Last but not least, welke acties kunnen we 
ondernemen om deze nieuwe, menswaardige 
economie daadwerkelijk vorm te geven?  

27/11
19.30 - ca. 21.30 uur 
Lans Bovenberg

Nieuwe, 
menswaardige 
economie

30/10
19.30 - ca. 21.30 uur 
Myrthe Bruinzeel

Is er leven na  
de dood?

Als een geliefde over-
lijdt komen er ineens 
heel veel vragen bij je op. 
Is er leven na de dood? 
Waar ga je naartoe? Zie je elkaar terug?,  
en nog vele andere vragen. Myrthe Bruin-
zeel zal u deze avond aan de hand van 
persoonlijke ervaringen meenemen in wat 
er gebeurt tijdens het stervensproces.  
Zowel herkenbare fysieke symptomen als 
de spirituele aspecten van het stervens
proces komen aan bod. Zo wordt u uit
genodigd om een eigen beeld te vormen 
over sterven en leven na de dood. En zal er 
gelegenheid zijn om vragen te stellen. 

Als medium is Myrthe ervan overtuigd dat 
het leven doorgaat na de dood. Zij zal, 
aansluitend aan de lezing, aan de hand 
van duidelijke beschrijvingen op nuchtere 
manier het hiernamaals dichterbij brengen. 
Het is iedere keer opnieuw een indruk
wekkende ontmoeting. 



Levenskunst Zuiderhout zet zich in voor culturele ontwikkeling 
en bewustwording. Iedereen die hierin geïnteresseerd is,  
of u nu in Park Zuiderhout woont of daarbuiten, kan een aantal 
keer per jaar een bijeenkomst op maandagavond bijwonen. 

U bent van harte welkom! 
Kosten 
Aanvang om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) in de Bieënkorf. 
Entree bedraagt € 5,- per persoon inclusief koffie of thee.

Daghap 
Voorafgaand aan de lezingen op maandag kunt u vanaf 18.00 uur een hapje eten in  
het Grand Café van Park Zuiderhout. Zo maakt u van uw avond Levenskunst een  
compleet avondje uit. De daghap bestaat uit een hoofdgerecht en een voor- of nagerecht,  
afgestemd op het thema van de avond. Voorafgaand aan de voorstelling serveren we koffie. 

De kosten zijn € 19,95 inclusief drankje. U kunt tot uiterlijk donderdag voorafgaand aan  
de lezing reserveren voor de daghap bij het serviceteam: serviceteam@parkzuiderhout.nl 
of 076 578 40 00. Als u komt eten, heeft u de mogelijkheid om alvast uw plaats in de  
zaal te reserveren. 

Meer informatie 
We houden u graag op de hoogte met de speciale nieuwsbrief van Levenskunst Zuiderhout. 
U kunt zich hiervoor aanmelden op onze website. Uiteraard kunt u ook navraag doen bij het 
serviceteam of een mail sturen naar levenskunst@parkzuiderhout.nl. 
Graag tot ziens bij Levenskunst Zuiderhout!
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